
De Figurant vertelt, november 2025 

Steun Amecet deze kerst  

Het jaar 2025 loopt weer ten einde. We naderen de 

decembermaand en wat is het mooi om dan een 

geschenk te geven. 

Doe mee aan de cadeauactie van stichting de 

Figurant en geef 20 euro aan Amecet. Maar… je 

krijgt dan een prachtig boekje met daarin een CD 

cadeau om weg te geven. Aan een ander, met 

sinterklaas, met kerst, of zomaar… of gewoon aan 

jezelf. De bundel “Ik ben gevonden door een liedje” 

van Theo van Teijlingen bevat 42 verhaaltjes, 16 

liedteksten én een CD met al die liedjes er op. (Heb 

je geen CD speler meer, geen nood, ze staan ook 

allemaal op de streamingdiensten maar dan heb je 

wel de teksten en achtergronden van de liedjes 

door middel van deze mooi uitgevoerde bundel)  

Het boekje ‘Is het gras bij Christenen groener’ zit 

ook in het pakket, evenals twee sets prachtige 

kaarten. De troubadour schrijft over het leven, zijn 

kleinkinderen, de zorgen om de toekomst, Amecet, 

het lijden, zomaar prachtige ontmoetingen met 

mensen op straat en nog veel meer… een mooie 

bundel om cadeau te geven, over te mijmeren, 

naar te luisteren en even stil te staan. 

Voor 20 euro (+ verzendkosten) krijg je die thuisgestuurd en kun je gaan schenken. En wij 

maken jouw 20 euro over als cadeau naar het kinderopvangwerk van Amecet in Oeganda. 

Laten we dit prachtige werk met haar nieuwe leiders, Janneke en Mark Gerritsen, verrassen 

met dit prachtig kerstcadeau. 

Steun Amecet deze kerst: 

- Bundel met cd ‘Ik ben gevonden door een liedje’ 

- Boekje ‘Is het gras bij Christenen groener’ 

- 2x set kaarten met enveloppen 

Totaal € 20,- + verzendkosten 

Kijk op onze webshop om het cadeau pakket te bestellen. 

https://www.defigurant.nl/webshop  
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Leiderschapswissel  

Vrijdag 14 november was een hele bijzondere dag! Op 

die dag heeft de leiderschapswissel van Amecet 

plaatsgevonden, op het terrein van Amecet zelf. Het 

was een mooie dag met veel toespraken, muziek en 

lekker eten. Een dag met een lach en een traan. Els 

neemt afscheid van Amecet en Mark en Janneke 

worden welkom geheten. 

Sinds 2001 zijn meer dan 1300 kinderen tijdelijk 

opgevangen en hebben ze hulp en liefde gekregen. 

Els vertrekt binnenkort weer naar Nederland en Mark 

en Janneke gaan vol enthousiasme aan de slag in 

Amecet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisvesting Els 

Nu Els al snel naar Nederland komt, kunnen wij gelukkig vertellen dat er een woonruimte 

voor haar is gevonden. Hartelijk dank aan degene die mee hebben gezocht en mee hebben 

gedacht! 

 

Namens Stichting De Figurant, 

Lisanne de Visser-Goudappel 

 

 

Advent 
Advent is wachten. Wachten en verlangen 
totdat het eindelijk gebeuren gaat  
wat werd voorspeld in de profetenzangen;  
wachten, tot God het woord vervult in daad. 
 

 
Advent is komen. Komen van verlangen  
naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat  
en onze mond vervult met nieuwe zangen  
en waar geloof verandert in de daad. 

Advent is luist’ren. Luist’ren en verlangen  
totdat de hemel lichtend opengaat  
en je omspoeld wordt door de englenzangen;  
luisteren, totdat je hart méézingen gaat. 

Advent is bidden. Bidden vol verlangen  
opdat Gods rijk van vrede komen gaat;  
en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen  
waar ons verlangen in aanbidding overgaat. 
Nel Benschop 

 


